Een half jaar geleden vroeg Hans aan mij; wil je een keertje preken?
Ik denk omdat ik nogal ns commentaar had op preken. Niet goed of
slecht, maar mee denken zeg maar. Nu zelf een keertje aan de bak,
tja waarom ook niet? Toen kwam er een interessante tijd; “Waar ben
ik aan begonnen, hoezo, waarom?” En de “als-wat” periode. Wat als
ik flauw val op het podium, struikel, de mensen in slaap vallen onder
mijn praatje, of nog erger- ik totaal niet meer weet wat ik op het
podium moet zeggen! Error.

Ik vertelde dat elke keer tegen de Heer; wat als.... En dan kwam mijn
rijtje. En iedere keer bemoedigde de Heer me weer met de woorden;
lk ben met jou, no matter what. lk laat je niet vallen. Pak mijn hand,
en stap uit die boot, op het water. Als je in het leven altijd zegt;” ja
maar”... als, leer je niet te vertrouwen op mij. Doe die stap, en groei
in het vertrouwen in mij. Elke keer als je uitstapt in het vertrouwen
van Hem, groei je weer. Zie je; Hij is te vertrouwen. Niet op de manier
misschien zoals je het verwacht, of denkt. Maar je weet: Hij geeft me
kracht, bovennatuurlijke kracht om uit te stappen.

En punt 2 is; Het draait niet om jou, hoe fijn is dat. God wil door mij,
door jou heen spreken ondanks alle bloopers, gekke zinnen, alle
fouten. Als God iets wil zeggen, kan Hij jou en mij daarin gebruiken.
God wil niets liever dan jou ook deze ochtend een boodschap geven,
waar je wat mee kan in je leven.

Goed, met de voorbereidingen van deze preek moest ik al snel aan 1
specifiek verhaal denken wat me al heel lang fascineert. Misschien
zelfs al vanaf de zondagschool. Het is niet eens zo n heel bekend
verhaal denk ik. Waarschijnlijk omdat het verhaal niet eens zo
makkelijk is.

Tekst projecteren uit de bijbel

Johannes 5;1 Een verhaal uit het nieuwe testament.



Het verhaal gaat over Jezus die aankomt in Jeruzalem omdat daar
Joods feest was. Jezus ging naar een bad dat Bethesda heet(dat is het
Hebreeuwse woord voor bron/ badwater), dat waren grote
badhuizen. In deze gangen lag het vol met gehandicapte, en zieke
mensen. Mensen die allerlei mankementen hadden. Ze lagen daar
om de badrand heen. En ze wachten tot het water zou bewegen.
Degene die als allereerste het bad in dook zou genezen. Zo ging het
verhaal.

Er was daar een man (zonder naam) die al 38 jaar ziek was. Het is niet
bekend of deze man 38 jaar was, of dat ie al 38 jaar daar aan de rand
van dat bad werd gelegd. Troosteloze, uitzichtloze toestand in ieder
geval als je je dat zo voorstelt. Jezus kwam voorbij en vroeg aan deze
man; Wil je beter worden? De man antwoordde; “Heer ik heb geen
enkele kans, want er is niemand die mij helpt. Als het water beweegt
is er niemand om me te dragen. Daarom kom ik altijd te laat.”

Jezus zei tegen de man; sta op, pak je matje en loop! De man was
genezen, pakte zijn mat op en liep zowaar. Een wonder!

De Bethesda man liep weg. Met het matje onder zijn arm, liep
regelrecht in de armen van religieuze mensen die zeiden dat het
Sabbat was en hij niet met een matje mocht lopen. Die konden zich
vanwege de regels maar op 1 ding richten en dat was; sabbat

Ik loop met een matje (zei de Bethesda man) omdat een man die mij
genezen heeft dat tegen me zei;

“Pak je matje op en wandel”.
Ooo zeiden de religieuzen, en wie was dat dan? De man wist het niet.

Later die dag zag de Bethesda man Jezus, bij de tempel . En Jezus zei
tegen deze man, zondig niet meer, want dan gaat het niet goed met
je.



Dat is even het verhaal waar ik op in wil zoemen. Een vrij troosteloos
verhaal, als je het zo in eerste instantie hoort. Een man(zonder naam)
die bij een bron ligt, waarschijnlijk al jaren en al zijn hoop vestigt op
iets wat waarschijnlijk niet gebeuren gaat. Hij geeft daarvoor vooral
anderen de schuld. Niemand die hem op tijd dat water in helpt.
Uitzichtloos. Daar ligt ie dan te liggen.

Jezus komt langs en vraagt of hij beter wil worden. De man staat op
en wandelt. Maar wel regelrecht in de armen van de religieuzen. Die
hem direct de regels van het religieuze spel gaan uitleggen, en de
focus gaan verleggen. Tot zover het verhaal.

Ik zie dit verhaal ook wel als een beeld, waar we zelf mee te maken
hebben. Dus als een figuurlijk verhaal in ons leven. Een metafoor. Een
gelijkenis.

ledereen is wel ergens beperkt, kreupel, mank of heeft een rugzakje
zoals we dat tegenwoordig mooi zeggen. We leven in een gebroken
wereld. Het is makkelijk om je focus op de verkeerde bron te hebben.
En bronnen in deze tijd kunnen van alles zijn; negatief denken,
boosheid, bitterheid, haat, uitzichtloosheid, zorgen noem het maar
op. Het wordt je gratis en voor niets in alle soorten en maten
aangeboden. Bronnen waarbij je makkelijk aanligt en stiekem hoopt
dat het je zal geven wat je nodig hebt. Wie weet geven ze een
oplossing. Of het voelt wel lekker aan. Op een afstandje lijkt het ook
of anderen er baat bij hebben.

Wat ook naar voren komt in dit verhaal is een enorme passiviteit;
water wat moet bewegen, maar het beweegt eigenlijk niet. In ieder
geval niet voor jou. Je bent al 38 jaar telkens te laat. En er zit niets
anders op dan je er maar bij neer te liggen. Jouw lot, jouw story.



Dan komt Jezus in je leven en vraagt aan je; wil je beter worden? Best
wel een bijzondere vraag voor iemand die al 38 jaar niet kan lopen en
daar ligt. Waarom zou Jezus dat vragen? Deze man moest er in ieder
geval even over nadenken “dat kan niet, want die ander”

Ik denk dat zijn handicap hem door de jaren heen passief gemaakt
had. En hij zich had aangeleerd om de verantwoordelijkheid voor zijn
leven buiten zichzelf te leggen, bij anderen. Ik denk dat Jezus daarom
vraagt wat hij zelf wil. Het is een vraag om zelf weer
verantwoordelijkheid te nemen.

Jezus vraagt aan deze man maar ook aan jou vandaag; mag ik je daar
aanraken waar je het nodig hebt? Mag ik je helpen om je focus van
de duisternis naar het licht te brengen? Mag ik je helpen om je
passiviteit en sleur om te turnen naar een nieuw leven? Wil je
drinken bij Mij van het eeuwige leven?

Jezus biedt het aan en dan is het zo makkelijk om te zeggen, ja
maar.... Tuurlijk wil ik uw hulp wel hebben Heer, maar het zit niet
mee, die anderen beletten het me.

Jezus is een gentle man, hij vraagt het aan je. Het is geen dictator.

Heb je focus op mij, op God de Vader. Jezus zegt dat Hij hetzelfde
doet als zijn Vader. Luister naar wat Jezus te zeggen heeft. Het is van
eeuwigheidswaarde. Het vult je innerlijke leegte. Heb je focus op
Hem.

Dit is een proces waar we doorheen gaan.
Wat zie jij als je je focus op Hem, op Jezus hebt?

In de bijbel wordt op zoveel manieren beschreven over de goede
Bron, over God, die Leven geeft.

Hij is Wijs, liefde, verstandig, rechtvaardig, creatief (schepper)
vriendelijk, bewogen, relatiegericht, ruimhartig, genadig, krachtig,
machtig, gezagvol, trouw, dienstbaar. We hebben niet genoeg



woorden om God te omschrijven. We hebben nog zoveel te
ontdekken in wie God is.

Hij is machtig!
“Pak je spullen, en sta op je voeten. Kom in actie en wandel ”

De man geneest. In ons leven is het dagelijkse realiteit denk ik, dat

we aangetrokken worden door bronnen die ons niet verder helpen.
God heeft ons op onze voeten gezet, een wonder, we wandelen en
bam.

Dat gebeurt ook in dit verhaal.

In dit verhaal loopt de man regelrecht in de armen van de religieuzen.
Wat doe jij met dat matje in je handen?

Ik vertel over een groep in het buitenland waar ik een half jaar
gezeten heb.

Ik heb veel hiervan geleerd, het leven zo in deze groep was
vermoeiend, zwaar, uitputtend. leder voor zich, God voor ons allen.
Ik leerde daarna dat dat het tegenovergestelde is van Gods
koninkrijk. God zegt; kom bij mij en ik zal je rust geven. Ik wandel met
jou mee, doe het niet uit eigen kracht. Je hoeft niet te presteren bij
God. God is een God van relaties. Bij Hem mag je tot je doel komen.
Bloeien.

Zo jammer als het wonder van genade om zeep wordt geholpen.

In dit verhaal is de man na een genadevolle ervaring met Jezus,
geconfronteerd met de wet. Dat mechanisme treedt ook makkelijk
op in ons leven. Na bekering en eerste liefde voor Jezus, kan dit leven
geroofd worden door religie, regels, tradities, kennis, gebruiken,
voorschriften.

Aan het eind van het verhaal zegt Jezus tegen de man; “zondig niet
meer” het woord zondigen betekent Je doel missen. Mis je doel niet.
Mis je bestemming niet. Richt je niet op bronnen die je naar beneden



halen, je doel laten missen. Maar richt je op Hem. Hij wandelt met je
mee in je leven, wil je laten bloeien. En sta je op je voeten, wandel en
reik uit naar anderen.



